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BINNENKOMST IN STILTE 

 

GEBED 

 

EERSTE LEZING: Jesaja 52, 13 – 53, 12 

l.  Woord van de Heer 

a. Wij danken God. 

 
TUSSENZANG: GvL pag 30 

Psalm 22I 
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TWEEDE LEZING: Hebreeën 4, 14 – 16. 5, 7 – 9 

l. Woord van de Heer 

a. Wij danken God 
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VERS VOOR HET EVANGELIE GvL 159 

Het lied van de deemoed 

 
  



5 

 

2. Hij werd ons aller knecht, 

Zijn deemoed was zo groot. 

Hij stond voor ons terecht, 

gehoorzaam totterdood. 

Maar God heeft Hem gesteld 

hoog aan zijn rechterhand. 

God heeft zijn naam gemeld 

aan hemel, zee en land. 

 

3. Opdat zijn macht verstaan 

al wie Hij 't aanzien geeft 

opdat in Jezus' naam 

zich buige al wat leeft. 

Opdat wij met elkaar 

God geven alle eer, 

belijdend voor elkaar 

dat Jezus is de Heer. 

 

EVANGELIE: Johannes 18, 1 - 19, 42 

Johannes 18, 1 - 27 

MUZIKAAL INTERMEZZO: 

O grosse Liebe (Johannespassion, koraal 7) 

 

Johannes 18, 28 - 19, 16 

MUZIKAAL INTERMEZZO: 

Het Lied van het Lam Gods 

 

Johannes 19, 17 – 30 

allen knielen enige ogenblikken 

STILTE 
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Johannes 19, 31 - 42 

MUZIKAAL BESLUIT: 

O Hoofd, vol bloed en wonden 

 

VOORBEDE 

 

v.  Door Christus, onze Heer. 

a. Amen 

 

KRUISVERERING 

 

LIED  GvL 402 

Aanschouwt dit kostbaar kruis 
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LIED GvL 499  Het beklag van God 
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BESLUIT VAN DE VIERING 

 

GEBED OVER HET VOLK 

 

VERTREK IN STILTE 

 


